
‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 4 keer per jaar om je op de hoogte te houden van de laatste 
ontwikkelingen die spelen, zodat je met ons mee kunt leven, danken en bidden. De brief mag 
zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen. 

Via de website www.2followus.com kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief. Neem 
bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!🇳🇱 ’25-1

Nieuws juli 2025 
Volgnummer 46

Nog niet zo lang geleden was ik 
opnieuw bezig met het thema 
sabbat. Door God zelf ingesteld – 
niet als last, maar als cadeau. Een 
cadeau voor de mensheid. Voor 
jou en voor mij. Een cadeau met 
een doel. 

Simpel gezegd is sabbat bedoeld 
om tijd te hebben. Tijd om te 
ademen, te genieten, te 
aanbidden. Om in relatie te zijn 
met God en Zijn Zoon Jezus. 
Relaxed. Aandachtig. Aanwezig. 

Helemaal aan het begin van de Bijbel kom 
je sabbat al tegen. Een dag waarop God 
zelf rust – stopt – met Zijn werk (Genesis 
2:1). Een goddelijk begin van relatie, 
stoppen en genieten. 

Later, in Exodus 16, zien we sabbat 
opnieuw. Het volk Israël is net bevrijd uit 
Egypte en loopt als vrij volk door de 

woestijn. Een droge plek – maar God 
zorgt. Hij voorziet in voedsel, in water. Hij 
laat Zich zien als de God die voorziet. 

En dan… sabbat. Een rustmoment dat 
God geeft aan een volk dat niet anders 
kende dan slavernij. Altijd werken om te 
overleven. En nu? Nu mogen ze leven 
vanuit genade. Ontvangen in plaats van 
verdienen. Dat moet wennen zijn 
geweest. 

En dat zie je. Sommigen graaien naar 
meer manna. Ze proberen het op te slaan 
voor morgen – je weet maar nooit. Zou 
God dan ook nog voorzien? Kun je dat 
risico nemen? 

In de kern gaat het om vertrouwen. 
Geloof. Geloven ze dat God genoeg is – 
ook voor morgen? 

Ik moet eerlijk zeggen: ik herken dat. 
Misschien jij ook wel. Natuurlijk noemen 
we het anders – we noemen het 

‘verstandig’ zijn, of ‘verantwoordelijkheid 
nemen’. Maar onder de oppervlakte? Zit 
daar soms niet gewoon ongeloof? Een 
diepgeworteld gevoel dat het uiteindelijk 
toch van mij afhangt? 

En dan sluipt het erin. Dat we blijven 
werken. Doorgaan. Verzamelen. Dingen 
doen die op zichzelf goed zijn – maar die 
voortkomen uit onrust, en niet uit 
vertrouwen. Een slavenmentaliteit, 
vermomd als ijver. Iemand zei eens: 

“De slaaf uit Egypte krijgen is 1 ding, maar 
Egypte uit de slaaf krijgen is iets heel 
anders..” 

Zo waar! En niet alleen toen. Ook nu nog. 

Voor mij is sabbat een protest. Een heilig 
stil moment waarin ik alles even neerleg. 
Niet omdat er niets te doen is – maar 
omdat ik vertrouw. Omdat ik wil rusten in 
een God die voorziet. 
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Een God Die betrouwbaar is. Die 
morgen dezelfde is als gisteren en 
vandaag. 

Hoe ‘sabbat’ jij? Jezus refereerde aan 
de sabbat als een geschenk voor de 
mens (Markus 2). Geniet ervan…! 

ALONGSIDERS NEDERLAND 

In deze nieuwsbrief staan we graag stil 
bij de focus die we als Alongsiders 
Nederland hebben. 

Onze visie is onveranderd: ‘We walk 
alongside those who walk alone’. We 
willen jongeren inspireren en toerusten 
om precies dat te doen. Om naast een 
ander te gaan lopen – een jongere broer 
of zus, figuurlijk gesproken. Te 
discipelen, simpelweg door aanwezig te 
zijn. Dát is wat het betekent om een 
Alongsider te zijn. 

In de afgelopen jaren is er in Nederland 
een duidelijke focus gegroeid op vier 
kernactiviteiten die bijdragen aan dit 
doel. We zijn blij met het kleine mooie 
team waarmee we hier vorm aan mogen 
geven en worden bemoedigd in de 
contacten met de jongeren, 
jongvolwassen en jongerenwerkers 
waarmee we optrekken. 

In deze nieuwsbrief nemen we je stap 
voor stap mee in deze vier pijlers van 
ons werk – en wat dit in de praktijk 
betekent voor jongeren, kerken en 
gemeenschappen.. 

1: THE 180 

Als Jezus vandaag zou spreken op een 
jongerendienst, zou Hij het misschien zo 
zeggen: “Je hebt een 180 nodig!” 
Een radicale ommekeer. Bekering. Je 
afkeren van het oude en je toekeren 
naar het nieuwe leven met Hem. “Volg 
Mij,” zegt Jezus – en daar begint het. 

Iedereen heeft een 180 nodig! 

The 180 is een programma van 180 
dagen (ongeveer een half jaar), speciaal 
voor jongeren en jongvolwassenen. In 
een kleine groep trek je samen op en 
leer je een levensstijl omarmen die past 
bij Jezus en Zijn koninkrijk. Het draait 
om discipelschap, gemeenschap en 
groei – in een vorm die past bij deze 
generatie. 

We hebben gemerkt dat The 180 
jongeren helpt om in ‘community’ te zijn. 
Samen met anderen Jezus te volgen, 
samen op te trekken.  

Als Alongsiders ondersteunen we deze 
groepen met coaching, inspiratie en 

materialen. Voor de leiders is er 
maandelijks de Leader Talk - en ook 
daar ontstaat community. 

Benieuwd of The 180 iets is voor jouw 
kerk of gemeente? 

Neem gerust contact met ons op – we 
denken graag met je mee! Meer info 
vind je hier. 

2: THE ALONGSIDERS SUNDAY 

In de grote opdracht van Jezus – “Ga en 
maak alle volken tot Mijn discipelen” – 
speelt de kerk een cruciale rol. 

Maar veel kerken worstelen met de 
vraag: Hoe doen we dat dan? 
Hoe maken we discipelschap concreet 
en leefbaar in het dagelijks leven? 

Wij geloven dat het kan. En hoewel wij 
ook niet alle antwoorden hebben, willen 
we als Alongsiders kerken helpen en 
inspireren. Door verhalen te delen. Door 
inzichten aan te reiken. En – misschien 
wel het belangrijkst – door concrete 
stappen aan te bieden waarmee je als 
gemeente echt aan de slag kunt. 

Dat is precies wat we doen tijdens een 
Alongsiders Sunday. 

Een zondag waarin we samen 
ontdekken wat het betekent om discipel 
van Jezus te zijn én om als Alongsider 
naast een ander te gaan lopen. Een 
moment van visie, verdieping en 
praktische uitnodiging. 

Wil je een Alongsiders Sunday 
organiseren in jouw kerk? 

Laat het ons weten – we doen het graag 
samen! Meer info vind je hier. 

3: VISION TRIPS 

Cambodja heeft een bijzondere plek in 
ons hart. Niet alleen omdat we er zelf 
gewoond hebben, maar ook omdat dit 
het land is waar het verhaal van 
Alongsiders begon – en waar Shalom 
Valley ligt, de plek waar zoveel jongeren 
gevormd en aangemoedigd worden in 
hun reis met Jezus. 

Eens per jaar gaan we met een groep 
jongeren op reis naar Cambodja. Een 
Vision Trip: om te zien, te ontvangen, te 
luisteren naar Gods stem en te 
ontdekken wat Hij vraagt. 

We zijn nu twee keer op reis geweest 
met een groep – en iedere keer zijn we 
opnieuw onder de indruk van de impact. 
Niet alleen op de mensen daar, maar 
juist ook op de jongeren die mee zijn. 
Hun perspectief verandert. Hun geloof 
verdiept. Hun hart breekt – en wordt 
tegelijk gevuld met hoop en visie. 

In januari 2026 gaan we opnieuw. En: er 
is nog plek! 

Spreekt dit je aan? Of ken je iemand 
voor wie deze reis waardevol zou zijn? 
Ga mee of stuur dit bericht door. We 
heten je van harte welkom om samen 
met ons op pad te gaan. Meer info vind 
je hier. 

4: COMPASS RETREATS 

Hoe blijf je als jongvolwassene op koers 
in een wereld vol ruis en druk? Waar 
zoveel op je af komt – verwachtingen, 
keuzes, meningen. Waar de lat vaak 
hoog ligt, en de stilte ver te zoeken is. 
Hoe stem je dan af op wat écht telt? 
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Hoe hoor je nog de stem van de Heer – 
temidden van alle geluiden om je heen, 
én in je eigen hoofd? 

Met veel dankbaarheid kijken we terug 
op het eerste Compass Retreat dat we 
afgelopen maand mochten houden op 
de Wittenberg in Zeist. Het was echt 
een cadeau voor Angela en Talitha om 
48 uur op te trekken met zeven 
prachtige jongvolwassenen die er 
bewust voor kozen om even stil te 
staan, op adem te komen en ruimte en 
tijd te nemen om in alle rust te luisteren 
naar Gods stem en opnieuw af te 
stemmen op Hem – en op wie ze zelf 
zijn..  

Dát is waar de Compass Retreats over 
gaan. Een moment om stil te worden. 
Om je opnieuw te richten op ‘boven’ – 
op God. In gebed, in het Woord, in de 
natuur en in stilte. In beweging. In 
creatief bezig zijn. In luisteren. In 
aanbidding. Alleen en samen richting 
ontvangen. Zodat je kompas weer klopt 
en je met nieuwe focus verder kunt. 

Tijdens deze dagen zagen we zeven 
totaal verschillende persoonlijkheden die 
allemaal zeggen: “Dit had ik zó nodig!” 
Ze geven terug hoe kostbaar deze tijd 
voor hen was en hoe blij ze zijn met de 
handvatten die ze mee naar huis 
hebben genomen. En ze weten allemaal 
mensen die ze dit ook gunnen! 

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk snel op onze retraite-pagina! 

ALONGSIDERS EUROPA 

Afgelopen maand was Mart-Jan, samen 
met een echtpaar uit onze thuis-
gemeente, aanwezig bij de IBCM-
conferentie in Rome – een 
ontmoetingsplek voor leiders uit de 
wereldwijde broederkring.  

Het was een waardevolle tijd vol 
inspiratie, verdieping, aanbidding en 
verbinding. Hij bouwde verder aan 
contacten die eerder gelegd zijn, onder 
andere tijdens ons bezoek aan Polen 
afgelopen jaar, en mocht ook nieuwe 
relaties aangaan, bijvoorbeeld met 
mensen uit Portugal, waar hij onlangs 
ook is geweest. 

Er lijken open deuren te ontstaan – en 
dat bemoedigt! Veel mensen zien uit 
naar het moment dat The 180 vertaald 
beschikbaar komt. Mooi om te merken 
dat wat in Nederland groeit, ook 
anderen wereldwijd inspireert. Bid mee 
voor gevoeligheid zodat we in de pas 
zijn en blijven met Gods timing. 

TEAM VAN DER MAAS 

Met ons gaat het goed – en daar zijn we 
dankbaar voor. 

Door de jaren heen leren we steeds 
meer om te werken en dienen vanuit 
rust – vanuit sabbat, vanuit de relatie 
met Hem. Eerst ontvangen, dan geven. 
Eerst gevuld worden door God, dan 
uitdelen aan anderen. Overflow. Leven 
door en vanuit genade. 

Natuurlijk gaat niet alles vanzelf, en 
komen we ook dingen tegen die lastig of 
uitdagend zijn. Maar juist vanuit die plek 
van rust merken we dat sommige 
dingen ook heerlijk ontspannen mogen 
gaan. 

We genieten van elkaar en van onze drie 
tieners. In veel opzichten zijn we als 

gezin een hecht team – en dat is gaaf én 
kostbaar. 

De kinderen hebben hun schooljaar 
goed afgerond, genieten over het 
algemeen van wat ze doen en kijken uit 
naar de zomervakantie die voor de deur 
staat. 

Een bijzonder moment dit jaar: we 
nemen afscheid van de basisschooltijd. 
Amy begint na de zomer op het 
voortgezet onderwijs! Natuurlijk 
spannend, maar ze kijkt ernaar uit – en 
ze is er echt aan toe. 

GEBEDSSUPPORT 

We zijn ontzettend dankbaar voor de 
kring van trouwe bidders om ons heen.  

Steeds opnieuw merken we: we kunnen 
dit werk niet doen zonder gebed. Het is 
echt de motor – en dat is geen cliché. 
We zien de impact. 

Elke week sturen we een korte en 
duidelijke gebedsupdate via WhatsApp. 
Simpel, to-the-point, en een manier om 
heel concreet naast ons te staan in dit 
werk. We doen dit niet alleen, maar 
schouder aan schouder. 

Wil je met ons meebidden? 

Stuur ons dan een mailtje – dan voegen 
we je toe aan de gebedsgroep. Alvast 
dankjewel. 

Voor nu: zegen! Moge de shalom van de 
Vredevorst met je meegaan – zodat je, 
elke dag weer opnieuw, mag leven in en 
vanuit Zijn liefde en volheid. 

Verbonden in Christus, 

Mart-Jan & Talitha 
Joy, Micha en Amy 

Praktische gegevens 
 

Ons adres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Jadeplantsoen 29 
1339 EK Almere 

Tel: +31 6 4840 5262 
@ : amvdmaas@me.com  
W : www.2followus.com 

 

Financiële ondersteuning:

Alongsiders betaalt ons geen salaris. 
Voor de financiële kant van ons werk 
zijn we afhankelijk van giften.  

Als je ons op financieel wilt 
ondersteunen kun je je gift overmaken 
naar het volgende rekeningnummer: 

Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v: 
Project Alongsiders Nederland 

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC: SNSBNL2A
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